
Ik moest ook denken aan de film Big Night van regisseurs Stanley Tucci en Campbell Scott. 
Het gaat over twee broers die een Italiaans restaurant runnen en in de problemen komen. 
Ik herinner me een scène waarin een van de broers proeft wat de ander bereid heeft en 
onmiddellijk woedend wordt. Niet omdat hij het niet lekker vindt, maar juist omdat hij 
het zo lekker vindt. Hij is woedend op al dat middelmatige eten wat hem in zijn leven is 
voorgezet. Dat gevoel herken ik helemaal. De zinnetjes van Pieter Bouwman maken me 
woedend.
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